Lied: Weihnachtsmedley: medley van 3 duitse
kerstliedjes, Alle Jahre wieder, Kling
K1ldkske en Oh Du Frohliche. '
Zending - Zegen '
Slotlied: Feed the world: Geef de wereld te
eten, en laat iedereen zien dat
het kerstmis is. Dit werd gezongen
door bekende artiesten, de opbrengst |
van dit lied was voor hongerend ‘
Afrika.

Het Jongerenkoor Mechelen wenst U allen een
gelukkig kerstfeest en de beste wensen .voor
1987 toe.
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JONGERENKOOR MECHELEN
Kerstmis: 26 december 1986 te Mechelen
28 december 1986 te Wittem

ORDE VAN DIENST

Openingslied (samenzang):

Wij komen tezamen onder 't sterre blinken,
Een lied moet weer klinken voor Bethlehem.
Christus geboren zingen d'eng'lenkoren.

Refr. Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus, dominum.

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,
Zij volgden zijn sterre naar Bethlehen.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.

Refr. Zie boven....

Ook wij uitverkoren mogen U begroeten,

En kussen uw voeten, Emmanuel.

Wij willen geven hart en geest en leven.

Refr. Zie boven......

Inleiding
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Eerste lezing: 'Een moeilijk feest'. WA&&A&( -
Lied: Midden in de winternacht: Dit is

een nederlands kerstliedje.
Tweede lezing: (Mechelen-H. Stefanus) N\MV\S

Lied: Stille Nacht, Heilige Nacht.
Evangelie

Geloofsbelijdenis

(Wittem - 'Wat is een familie' )WWM

Voorbede fWV\k{if&VV\g

Klaarmaken van de Tafel. Lied: Krisiledje;
Het geboorteverhaal
in het dialect gezongen.

Fucharistisch gebed :
na 'Heilig': Lied: So this is X-mas: Het is
kerstmis voor jong en oud,
voor sterke en zwakke men-
sen, voor riljken en armesm,
voor gele, rode, blanke en
zwarte mensen: laten we
ophouden met vechten en in
vrede verder leven.
Communie Lied: medley van 3 engelse kerstlied-
Jes, Let it snow, Winterwonderland en
White Christmas. i
Gedicht: 'Bevroren mensheid'. k/lt
Heb Jij het ook gehoord? Toen men aan die oude
man van 70 jaar op t.v. vroeg:
"Wat 1s het ergste dat je kan overkomen?"
"Het ontbreken van menselijke warmte'.
In zo'n antwoord herken je jezelf.
Men kan veel aan in het leven als men zich ge-
dragen weet door de genegenheid van anderen.
Ontbreekt die warmte, dan verkilt het leven,
Je voelt je koud als op een mlstlge winterdag,
je verstijft in je eigen huid en je bent er niet
meer thuis.
Je kruipt weg in een hoekje, zo klein mogelijk
om de ongastvrije wereld te vergeten.

Ontdooi die bevroren mensheid, Steek een hand
uit naar een ander.

Zeg een vriendelijk woord

Niemand kan je beletten een beetje warmte uit
te straleflesssvavsvnwss ceee

Gebed
Mededelingen _ . \
Wens namen het Jongerenkoor SRR




