Gedicht: Drieéenheigd

Waarom in Godsnaam
moeten alle goede dingen in drieen?

Een vader had drie zonen,

zo luidt het begin van

duizend oude verhalen.

De eerste deed dit,

de tweede deed dat

en bij de derde werd alles duidelijk

Een mens zingt en zingt

tot drie keer toe:

lang zal ik leven

en niet minder in de gloria.
Een mens huilt en huilt

tot drie keer toe:

S.0.s.

Help mij, kom nou

ik vraag het je

tot drie keer toe.

Natuurlijk,

want drie is alles en alles is drie.
Drie maal drie is negen en dan mag
iedereen zijn eigen lied pas zingen.
Drie keer mag je raden want drie keer
is genoeg, drie keer mag je vragen

want drie keer is genoeg, drie keer

mag je bidden want drie keer is genoeg.

God, Vader, Zoon en Geest,

drie maal God, dat is genoeg

om God te noemen naar zijn ware aard,
want drie keer is genoeg.

Gebed.

Zending en Zegen.

Slotlied: My Girl;
Een jongen die alsmaar praat
over zijn meisje. En probeerd
op allerlei manieren indruk
op haar te maken.
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zaterdag 5 juni 1993.
Deze viering wordt mede-verzorgt door:
VOCALGROUP MAGAN.

Orde van de dienst:

Openingslied: Walk right inj;
Kom binnen, kom erbij,
we gaan samen op pad.

Welkomstwoord: door pater Hafmans.

Inleiding: door een 1lid van de tekstgroep.

Schuldbelijdenis.

Openingsgebed.

Eerste lezing: door een 1id van de
tekstgroep.

Lied: My Guy;
Er is niets wat je tegen haar kunt
zeggen of doen, om haar ervan te
weerhouden haar man lief te hebben.

Evangelie.
Preek.

Lied: From both sides now;
Het leven wordt van alle kanten
bekeken en ondervonden. Maar het
leven echt leren kennen en alles
weten is bijna onmogelijk.

Geloofsbelijdenis.

Voorbede: door de tekstgroep en pater

Hafmans.

Klaarmaken van de tafel.

Lied: Michelle;
Mijn liefste, dit zijn woorden die
bijelkaar passen.
Ik hou van je, ik heb je nodig,
ik wil je; mijn lief.
Ik zal alleen de woorden zeggen
waarvan ik weet, dat jij ze zult
begrijpen.

Gebed over de gaven.

Eucharistisch gebed.

Onze Vader.

Vredewens|
Communie.

Lied: Just the way you are;
Verander niet,om mij een plezier te
doen. Je hebt me nog nooit teleur
gesteld. Denk niet, dat je afstand
moet bewaren, ik zal je nooit ver-
laten. Samen maken we moeilijke
en makkelijke tijden mee.

Lied: Scarborough Fair;

Een jongen die ooit in Scarborough
Fair was, haalt herinneringen op
uit die tijd.



